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KerlkeLevemwln  Kerkdiensten September

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking

Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website

Zo. 27-8 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Hoog-Keppel
Zo. 3-9 10:00 ds.HenkBoonen Drempt
Zo. 10-9 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel
Zo. 17-9 10:00 ds.Menno Leistra Drempt
Zo. 24-9 10:00 dhr. Bart Niek van de Zedde Hoog-Keppel
Zo. 1-10 10:00 ds. Karin Spelt Drempt

Hummelo

Zo. 27-8 10:00 zangdienst Dorpskerk
Zo. 3-9 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 10-9 10:00 Wilma Onderwaater (Aalten) Dorpskerk
Zo. 17-9 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Startzondag

Zo. 24-9 10:00 ds.Deodaat van der Boon (Hummelo) Dorpskerk
Zo. 1-10 10:00 ds. C. Goldschmeding (Hoog Keppel)  Dorpskerk

Zo. 27-8 10:00 ds.J.Kool (Vorden) Dorpskerk

Zo. 3-9 10:00 ds.l.De Zwart (Deventer) Dorpskerk Startzondag
Zo. 10-9 10:00 dhr. H.Dijkman (Vorden) Dorpskerk

Zo. 17-9 10:00 ds.J. Leijenhorst (Barchem) Dorpskerk dialectdienst
Zo. 24-9 10:00 dhr.R. Walinga (Geesteren) Dorpskerk

Zo. 1-10 10:00 Bronckhorster Kerkdienst Hengelo

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)
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Van de zijlijn

Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is
chronisch ziek en observeert de
wereld vanaf haar ziekbed.

Vrij zijn om Zijn
stem te horen

VACARE DEO

II al ik stoppen of doorgaan met mijn
theologiestudie?’, vioeg derdejaars Lotte

zich voor de zoveelste keer deze zomer af.

Ze woonde, om torenhoge studieschulden

te voorkomen, noodgedwongen weer
thuis en paste op het huis van haar ouders die een paar
weken op vakantie waren. Terwijl ze in de moestuin een
maaltje bonen plukte, dacht ze: vroeger liep je bij de buren
binnen om wat raad, later klopte je ervoor bij de huisarts
of de dominee aan, maar ook zij hadden steeds minder tijd
voor je, en wie wilde er vanwege de secularisering nou hog
in de kerk werken?

Na het wassen van de bonen zag Lotte zich ineens weer
met haar opa op het strand staan. Ze had hem daar jaren
geleden tot zijn vreugde toevertrouwd dat ze, net zoals

hij en de generaties voor hem, predikant wilde worden.
Zwijgend hadden ze over de zee getuurd, naar het

geruis van de golven geluisterd. Na een tijdje had Lotte
voorzichtig opzij gekeken en aan haar opa gevraagd hoe hij
zijn ambt volhield.

“Af en toe op vakantie gaan is fijn, maar niet genoeg. Het
woord vakantie komt van het Latijnse vacare: vrij zijn, leeg
zijn. Het gaat uiteindelijk om vacare deo, je leeg maken voor
God, van binnen vrij zijn om Zijn stem te horen’, had hij niet
zonder ontroering gezegd.

Nu pas begreep Lotte wat haar opa destijds bedoelde. Een
zee aan liefde kwam over haar, een innerlijke rust die alle
verstand te boven ging. Ze wilde haar studie juist afmaken,
om er voor God en mensen te zijn. Het zal zeker voor deze
generatie theologen geen makkelijke weg zijn, maar door
je nu en in de toekomst elke keer opnieuw naar binnen te
keren, eb en vloed door je heen te laten gaan, kun je elkaars
heilige vuur blijven aansteken. m




De schoenen

Een student maakte een wandeling met zijn
professor en ze spraken over filosofie. Tijdens
de wandeling zagen ze een paar oude
schoenen op het pad liggen, waarvan ze
dachten dat ze toebehoorden aan een arme
man die op een veld in de buurt werkte en die
bijna klaar was met zijn dagtaak.

De student wendde zich tot de professor en zei:
“Laten we een trucje uithalen: we verstoppen
zijn schoenen, en verstoppen ons achter die
struiken, en wachten op zijn reactie als hij ze
niet kan vinden”

“Mijn jonge vriend,” antwoordde de professor,
“we moeten ons nooit amuseren ten koste van
de armen. Je zou jezelf veel meer plezier
kunnen geven. Stop een muntje in elke schoen,
en dan verstoppen we ons en kijken we hoe de
ontdekking hem beinvloedt”

De student deed dat, en ze verstopten zich
allebei achter de struiken in de buurt. De arme
man was snel klaar met zijn werk en kwam over

B

Wijze Woorden

het veld naar het pad waar hij zijn jas en
schoenen had achtergelaten. Terwijl hij zijn jas
aantrok, stopte hij zijn voet in één van zijn
schoenen maar toen hij iets hards voelde, boog
hij zich neer om te voelen wat het was en vond
de munt. Verbazing en verwondering werden
op zijn gezicht gezien. Hij keek naar de munt,
draaide hem om en keek er steeds weer naar.
Hij keek toen aan alle kanten om zich heen,
maar er was geen persoon te zien. Hij stak het
geld in zijn zak, en ging verder met het
aantrekken van de andere schoen, maar zijn
verbazing werd verdubbeld bij het vinden van
de andere munt. Zijn gevoelens overwonnen
hem: hij viel op zijn knieén, keek op naar de
hemel en sprak luidkeels een vurige
dankzegging uit, waarin hij sprak over zijn
vrouw, ziek en hulpeloos, en zijn kinderen
zonder brood... De student stond daar diep
geraakt, en zijn ogen gevuld met tranen.

“Welnu,” zei de professor, “ben je nu niet veel
meer tevreden dan als je je voorgenomen trucje
had gespeeld?” De student antwoordde: “U
hebt me een lesje geleerd dat ik nooit
zal vergeten. Ik voel nu de waarheid
van Jezus’ woorden, die ik nooit
eerder begreep: ‘Het is zaliger om te
geven dan te ontvangen”’
(Handelingen 20:35)

Auteur: Peter Briscoe
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Van de predikante

De spiritualiteit van het landschap

Deze zomer heb ik in de kerkdiensten op verschillende manieren het thema ‘thuis zijn en
thuiskomen'’ een plek gegeven. Zondag 10 september wil ik deze serie afsluiten. Ik ga het dan
hebben over landschappen, waarin je je thuis voelt. Landschappen doen wat aan je. We hebben
allemaal wel een landschap waar we erg van houden. Voor sommigen is dat de zee, voor anderen
het bos, uitgestrekte weiden of
misschien houd je vooral van een
berglandschap. Als we op vakantie
gaan kiezen we vaak een landschap
uit, waarvan we kunnen genieten.
Een landschap waar we graag zijn.
De laatste jaren zijn dat voor mij de
bergen in Zwitserland. Heerlijk is

. het omin de bergen te wandelen.
De zuivere berglucht, de bruisende
beken, de alpenweiden vol
bloemen en de ontelbare toppen
om je heen. Hoe hoger je komt, hoe
grootser en overweldigender het
uitzicht. Deze foto is dit jaar
gemaakt in het dal van Melchsee
Frutt in de buurt van Luzern. Het
was er op dat moment heel rustig en stil. Ver van de wereld weerspiegelen de bergen in het water
van het meer. Een restje sneeuw bedekt
de toppen. De andere foto maakte ik
begin juli aan het strand van Domburg.
In de avond als de zon al wat gaat
zakken. Ook de zee blijft mij altijd raken.
De oneindigheid en weidsheid. Het licht
op het water, de wolken. Het is het
landschap van mijn jeugd. Een landschap §
waarin ik me altijd thuis voel. Ik denk dat |
voor veel mensen het landschap van de
jeugd een landschap is waarin je een
gevoel van thuiskomen hebt.




leder landschap heeft zijn eigen spiritualiteit. De zee en de grote rivieren openen je voor het
oneindige. Maar ook de bergen kunnen je dicht bij God brengen. Ver weg boven de wereld op de
top van een berg kun je geraakt worden door de grootsheid van de schepping. Maar ook dichtbij
hier in onze eigen omgeving kan het landschap je spiritueel raken. Eigenlijk kan alles wat in de
natuur groeit en bloeit symbolische waarde krijgen. De bomen, de planten, de dieren. In de
verhalen van de bijbel worden deze symbolen vaak gebruikt bijvoorbeeld rond de religieuze
feesten. In de lente vieren we het Paasfeest. Feest van opstanding en nieuw leven. Het ontkiemen
van het eerste groen, de bloesem aan de bomen, het zonlicht dat steeds sterker wordt. Ze spreken
van nieuw leven dat steeds weer doorbreekt. Het is de tijd van zaad dat op de akker valt. In de
zomer genieten we van de natuur die tot bloei komt en de velden die vrucht gaan dragen. Het
graan op de akkers, de veldbloemen langs de akkerranden. In de herfst breekt de tijd van cogsten
aan. We vieren de oogstdankdag. Het is ook de tijd van loslaten en afscheid nemen. Als de blaadjes
van de bomen vallen breekt de tijd van gedenken aan. Allerzielen en de Eeuwigheidszondag vallen
in deze tijd.

De jaargetijden blijven mij verwonderen en fascineren. Graag trek ik mijn wandelschoenen aan en
trek ik de natuur in. Wandelen geeft mij altijd rust en ontspanning. Er komt ruimte in mijn hoofd en
ik ga vaak anders tegen dingen aankijken. Ook bevordert het mijn creativiteit. Al wandelend krijg ik
vaak een idee voor bijvoorbeeld een preek. Ook de spirituele dimensie van de natuur raakt mij
altijd. Wandelen brengt mij dichterbij God.

Spelt Natuurcoaching en Zinnige Wandelingen

RS e

Deze ervaringen hebben mij doen besluiten een opleiding natuurcoaching te gaan volgen. In 2022

heb ik de opleiding gevolgd bij Innersteps (www.innersteps.com). De opleiding is bedoeld voor

mensen die hun werk met mensen buiten in de natuur willen doen. Voor mij een mooie manier om

mijn ervaring als predikant te verbinden met mijn liefde voor wandelen en de natuur. Ik hoop iets

van deze opleiding te gebruiken binnen mijn werk. Mijn kleine aanstelling van 50% geeft daartoe

maar weinig ruimte. Daarom heb ik besloten naast mijn werk als predikant een klein eigen bedrijfje

Natuurcoaching en Zinnige wandelingen te starten. In augustus ben ik hiermee begonnen. Ik bied

daarin drie soorten wandelingen aan:

+ Natuurcoaching: een individueel traject van vijf wandelingen waarin aangesloten wordt bij vragen
die mensen in een bepaalde levensfase hebben.

- Zinnige wandelingen: wandelingen die bedoeld zijn voor mensen die willen nadenken over
zingeving, spiritualiteit en religie.

+ Op adem komen in Keppel: retraitedagen in en rond de kerk van Hoog-Keppel, waarin een
bijbelverhaal centraal staat.
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Als u nieuwsgierig bent naar mijn aanbod kunt u
kijken op mijn website www.speltnatuurcoaching.nl

Van harte welkom uiteraard om aan één van de
wandelingen mee te doen.

-ds. Karin Spelt

Startzondag 8 oktober Doesburg

We kennen in onze gemeente de traditie om

LI[]I b e FILOSOTE: na de zomer het kerkelijk seizoen te
I[]E':\‘" 1ﬂ[Nﬁ I_EV[NSVRA[’JEN\BI 'B[ : beginnen met een startzondag. De
r: [I DEN: " ]UV[EE;}KI' kerkenraad heeft besloten deze
I"[rIII}E [I[H)E LHDMYSH[K [:UD startzondag niet meer apart in onze eigen

E u: gemeente te houden. Het blijkt steeds

i HIDDEN GUD”' " "’F'E”MINDFU[NESS Eastiger mensen te vinden die mee willen
i PIRTTUALLTELT SIMENSHR e e sy

|EDTTEREN U™ Xy Al helpen met de voorbereiding hiervoor. In
IMEN.SOD - " plaats daarvan beginnen we het jaar

e gezamenlijk met de zeven kerken in de
regio Doesburg waarmee we samen
werken. De gezamenlijk kerkdienst, waarmee we het jaar beginnen is dit jaar op zondag 8 oktober
in de Martinuskerk aan de Juliana van Stolberglaan 3 in Doesburg. We maken dan ook een start met
activiteiten in het kader van ‘Ontmoeten Inspireren Delen’ Onder deze titel gaan we het komend
seizoen samen een programma aanbieden. Er komt in september een gezamenlijke digitale
nieuwsbrief uit, waarin de activiteiten in het najaar van 2023 worden aangekondigd. Daarvoor is
een nieuw logo ontworpen, waarin de woorden ‘Ontmoeten Inspireren Delen’ een plek hebben
gekregen.

-ds. Karin Spelt

In Memoriam

Hermien Peters - Wentink

" Laat mij van Uw grote kudde, toch een heel klein schaapje zijn"

Deze woorden waren verweven met het leven van Hermien Peters- Wentink

Op 10 Juni jl. omringd door haar kinderen, na een voldaan leven is

Harmina Peters — Wentink in alle rust op haar kamer in verpleeghuis Hyndendeal overleden. De
kerk van Drempt een wens van Hermien, voor het laatst binnen gedragen door haar kleinzonen



wat zou ze trots geweest zijn op haar mannen, de kerk waar ze in haar leven gekerkt had met haar
gezin, en dierbare herinnering bewaarde ze in haar hart.

Hermien, werd geboren 10 augustus 1930 op de Willems Hoeve in Hummelo. Hermien trouwde 27
september 1955 met Gerrit Peters, gingen wonen op de boerderij de Run aan de Hoefkensestraat 6
in Drempt, samen mochten ze ouders worden van Jan, Herman en Gerrit, het was hard werken voor
Hermien, de zorg voor het gezin en boerderij als Gerrit weg was voor vergaderingen. Trots op haar
zonen, maar de zorg bleef toen ze later allemaal gingen studeren en de wijde wereld introkken,
Hermien moest ze loslaten dat was een moeilijke opgave. Fijne schoondochters Petra, Nicolle en
Karin een mooi stel kleinkinderen, achterkleinkinderen was voor Hermien een rijk bezit. Na het
overlijden van Gerrit werd het bedrijf verkocht in 1991 en Hermien ging wonen in Laag-Keppel dat
was moeilijk alleen een nieuw begin te maken in een nieuw huis, met veel steun van de kinderen
werd het 16 jaar haar plek.

Mooie woorden van herinneringen zijn uitgesproken door Herman en Gerrit. Hermien mocht een
trotse oma worden van een mooi stel kleinkinderen en achterkleinkinderen ze noemden haar een
echte super oma. Manon deelde mooie herinneringen namens alle kleinkinderen aan hun super
oma. 2014 een moeilijke tijd brak aan Jan werd ziek, zijn overlijden viel haar zwaar gemis en
verdriet verwerkte Hermien op haar manier, ze wilde sterk zijn voor Petra en de kinderen, dat
waren haar wijze woorden, maar diep in haar hart .....

Kleinzoon Joeso, speelde een prachtig eigen compositie op piano speciaal voor oma. De verhuizing
2008 van Laag-Keppel naar de aanleunwoning, na 3 jaar werd het zelfstandig wonen steeds
zwaarder voor haar en verhuisde naar het Hyndendeal, daar bezocht ze de maandelijkse
kerkdiensten en nam soms deel aan de activiteiten, haar gezondheid werd broos en haar geheugen
begon haar in de steek te laten, mooie en goede jaren met fijne zorg van alle medewerkers en
liefdevolle begeleiding in de huiskamer volgden, het was haar huis geworden de laatste maanden,
weken en dagen gingen in stil vertrouwen aan Hermien voorbij, ze was dankbaar voor de goede
zorg.

Omringd door haar kinderen is Hermien in het volle vertrouwen in vrede ingeslapen. ...

De weg die ik bewandel, ik ken hem zelve niet, maar wel den Goede Leidsman
Die trouw, Zijn Hulp mij biedt, met kinderlijk vertrouwen
Leun 'k moedig op Zijn Hand, Hij zal mij zeker leiden
Naar 't Hemelsch Vaderland

Kracht en liefdevol vertrouwen gewenst voor allen die achterblijven,
-J. Tankink-Ligtenbarg

Wat kun jij bijdragen aan onze gemeente?
Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

Een onderzoek van het CBS uit februari 2020 toont aan dat het doen van vrijwilligerswerk gelukkig
maakt. Van de vrijwilligers is 91 procent gelukkig tegenover 85 procent van de groep die geen
vrijwilligerswerk doet. Ook zijn ze meer tevreden met hun eigen leven, sociale contacten en
psychische gezondheid, en scoren ze hoger op de persoonlijke welzijnsindex dan degenen die
geen vrijwilliger zijn.

Sterker nog: mensen die zich inzetten voor sportverenigingen, scholen en kerken voelen zich vaker
gelukkig dan mensen die zich niet voor dit type organisaties inzetten.

Gemiddeld wordt er in Nederland 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk besteed.
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Mogelijkheden in onze gemeente

Vind je het leuk om de Kerkenraad te versterken, of heb je andere interesses, wil je dat de kerk naast
de zondagsdienst aanwezig kan blijven in onze dorpen? Meld je dan nu aan als vrijwilliger, zonder
jouw hulp kan een vrijwilligersorganisatie niet bestaan.

Kerkenraad
Voor de Kerkenraad zoeken we een ouderling in Keppel, het is fijn als iemand uit Hoog-Keppel,
Laag-Keppel of Eldrik zich hiervoor wil inzetten.

Diaconie

De diaconie zoekt iemand die het leuk vindt om projecten te
zoeken die aansluiten bij de gemeente en waar we een extra
steuntje in de rug kunnen geven.

Daarnaast zoeken nog een administratieve duizendpoot, die
het leuk vindt om dingen op orde te houden. Dit kan iemand
met een financiéle achtergrond zijn, het is in ieder geval fijn
als je affiniteit hebt met Microsoft office.

Kerkrentmeesters

L L]
Voor onze begraafplaats in Hoog-Keppel zoeken wij een Z' n I n
beheerder. De beheerder van de begraafplaats verzorgt de

begraafplaats administratie, dat is onder meer het bijhouden

-m L] L
van de gravenadministratie en facturering na een uitvaart. vrleI I I Ig e rs

De beheerder onderhoudt samen met de gastvrouw contact

met de nabestaanden en de uitvaartonderneming. kl?
De begraafplaats kan natuurlijk niet goed functioneren We r .
zonder dat deze cruciale functies zijn ingevuld.

Andere functies

Spreken je bovenstaande mogelijkheden minder aan? Wij zoeken ook nog vrijwilligers om
bijvoorbeeld de wekelijkse Nieuwsbrief te verzorgen, de website te onderhouden, de iPad te
bedienen voor Kerkdienstgemist.nl Dit doen wij met een groepje, zodat je maar beperkt belast
wordt.

Geinteresseerd of ken je iemand die wil zorgen voor de continuiteit van onze kerkelijke gemeente?
Neem dan contact op met:

- Janine Garretsen-Rots, voorzitter janine@garvo.nl tel. 06 - 134 247 59
-Marian Lusink-Garritsen, scriba/diaconie scriba@kerkdrempel.nl tel: 0313 -479 174
-Jan Bruil, kerkrentmeester bruil.jan@online.nl tel: 06 - 103 600 85

of met één van de andere Kerkenraadsleden.

ledereen mag ons natuurlijk ook aanspreken in de kerk bij een kopje koffie als er vragen zijn!



Schilderwerk Kerkhuis, begraafplaats en woningen aan de Van Panhuysbrink

‘Vandaag besteld, morgen in huis. Een bekende slogan waar
webwinkels als Bol.com en Wehkamp zich mee profileren.
Met name in de bouw is dit al lang niet meer van toepassing,
orderportefeuilles zitten propvol en verkopers hoeven
vrijwel niet meer de weg op om opdrachten te werven. Veel
bedrijven kunnen de vraagexplosie bijna niet meer aan. Met
als gevolg dat levertijden langer en langer worden. Moeten
ze misschien de slogan ‘Vandaag besteld, over drie maanden
aan de beurt’ gaan voeren?

Het heeft daarom een tijd geduurd om een schilder te
vinden voor het Kerkhuis, de begraafplaats (hekken en
gebouwen) en de woningen aan de Van Panhuysbrink. Begin
juni is Service Schilder Teuben, Guido Teuben, uit Duiven
begonnen onze eigendommen de broodnodige
schilderbeurt te geven.

Na een aantal weken van voorwerken, herstellen en met ondersteuning van Timmer- en
Aannemersbedrijf De Vries uit Hummelo, mag alles
i weer gezien worden en ziet een en ander er weer uit
zoals het behoort.

Guido zijn eerste klus als schilder was ooit een kerk in
De Liemers en sindsdien heeft hij “iets” met dergelijke
: panden. Ook in Keppel vond hij het werk en de sfeer
enorm prettig. Het was wel intensief in de
% voorbereiding (achterstallig), maar des te meer eer van
2= het werk.
& Wij zijn enorm blij met de manier van werken, het

o= makkelijke contact en de open manier van overleg van

Guido. Inmiddels is het werk afgerond, het resultaat

mag er zijn. We hopen dat het schilderwerk er weer jaren tegen kan.

Namens de Kerkrentmeesters,
-Peter Wanders

Uw steun waard

Collecte opbrengsten in mei — juli 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de periode mei —juli
2023 € 642,08 op.

Tweede collecten

7 mei Noodhulp Oekraine €141,55  2juli Werelddiaconaat Indonesié € 42,75
21 mei Missionair werk, pioniersplekken € 55,00 9 juli Cliniclowns € 135,00
28 mei Actie Vakantietas €191,60 16 juli IKA vakantieweken € 67,00

4 juni Actie Vakantietas € 36,80 23 juli De Herberg € 47,70
11 juni Stichting Epafras € 54,50 30 juli Amref, flying doctors € 8225

25 juni Werelddiaconaat Colombia € 53,40



Op het moment van schrijven voor ons kerkblad klettert de regen tegen de ramen. Al dagen is het
weerbeeld regen, wind en heel af en toe felle opklaringen. We horen de weersvoorspelling:
komend weekend nog heel veel regen, maar dan! Dan komt de zomer terug! Misschien wel 30
graden als de wind meezit. Ik moet denken aan een gedicht van Nel Benschop (1918-2005).

Ze schreef het weliswaar op een koude donkere grijze dag in de winter: “al zijn de dagen lichteloos
en kort". Het is zeker ook begin augustus van toepassing, al valt de niet zo heel koude regen nu op
groene takken vol met bladeren.

Toch wordt het lente

En téch geloven we dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichteloos en kort.

En téch geloven dat de zon het wint,

al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
zoals een mens, in 't donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.

En téch geloven dat 't gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God Zijn Zoon Zich openbaarde:
Die leeft, want uit de dood is opgestaan.

Nel Benschop (1918-2005)

Startzondag 17 september

Zondag 17 september is onze startzondag. We volgen het
landelijk thema: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en
liefde. Hoe de zondag eruit gaat zien laten we u tegen die tijd
weten via website en mail. Noteer alvast de datum!
Startzondagen zijn altijd mooie momenten om als gemeente en
ook met gasten het nieuwe seizoen te beginnen.

ledereen is van harte welkom!

- ds Elise Wijnands




Bij de diensten

Om even terug te komen op het vorige stukje in de juli-uitgave: het was een leuke ervaring voor ons
(fam. Verkerk) om in Le Creusot (F) een dienst bij te wonen van de Eglise Réformée. Kranten als het
Ned. Dagblad en het Reformatorisch Dagblad vermelden in de vakantieperiode vaak diensten in
het buitenland. Vandaar dat er nogal wat Nederlandse vakantiegasten aanwezig waren, meer nog
dan Fransen. Een daar woonachtige Nederlandse meneer vertaalde voor wie het Frans niet machtig
was. Na de dienst was er een maaltijd voor wie bleef. We hadden al wat anders afgesproken, dus
hoe die verlopen is, vertelt dit verhaal niet. Geloofsgenoten zoeken en vinden, versterkt de
onderlinge band en dat geldt zeker ook voor onze eigen diensten.

Daarvan is na verschijnen van dit blad de eerstvolgende op 27 augustus. We houden dan een
zangdienst. Wie de voorbereiding doet en eventuele meditatie is op dit moment nog niet bekend.
Op 3 september gaat ds. Elise voor en 10 september komt uit Aalten ds. Wilma Onderwaater om de
dienst te leiden. De jaarlijkse startzondag volgt dan op 17 september. Details daarover zijn nog niet
bekend, behalve dat wat u in de bijdrage van ds. Elise al hebt kunnen lezen. Zondag 24 september
gaat ds. Deodaat van der Boon uit Hummelo voor.

Koster/organist Uitgangscollectes

27 augustus: Jan Hagenbeek/Frans Konincks 27 augustus: plaatselijk kerkenwerk

3 september: Ab de Vries/Broer de Boer 3 september: Handen ineen voor Gambia:
10 september: Chris Vrogten/Joop Agelink plaatselijk diaconaal werk

17 september: Ab de Vries/Atze Douma 10 september: plaatselijk jeugdwerk

24 september: Broer de Boer/Gerrit Minkhorst 17 september: plaatselijk diaconaal werk
Bloemengroet

Zondag 25 juni werden de bloemen uit de dienst bezorgd bij mw.
llona Bloemendaal aan de Broekstraat. Een gebaar dat zeer werd
gewaardeerd. De heer Henk Reinders ontving de bloemengroet na
de openluchtdienst op 2 juli en op 9 juli ging die naar de familie
Colenbrander. Zondag 16 juli werden bloemen gebracht naar

Gert en Dinie Dolman aan de Sliekstraat. Een week later, op 23 juli,
ontving de familie Van de Vlasakker de bloemen uit de kerk. 1
De heer Ep Schierboom uit Laag-Keppel werd verrast door bloemen ﬁ
op de laatste zondag van juli. De bloemen uit de dienst op

6 augustus gingen naar mw. Dreteler van de Pennekampweg.




Huiskamerdienst

Misschien kan het zaad van het koninkrijk van God gezien worden
als ideeén, ervaringen in kerkdiensten en gesprekken met
anderen. Dit zaad, eenmaal geplant, moet ontkiemen, groeien en
ontwikkelen. Dan is er ineens een zondag en is er geen
voorganger ... Dan is het zaad klaar om geoogst te worden.

En zo werd op 30 juli jl. het geplante zaad voor een Huiskamerdienst geoogst.

Die zondag was er in de Ruimte een informele samenkomst zoals in een huiskamer. Met koffie voor
en tijdens de dienst. Een samenkomst van gelijkgestemden. In gedachten gingen we terug naar de
hele jonge kerk, de huisgemeente. De centrale vraag van deze bijeenkomst was: Als ik zeg kerk, dan
zegt u.....7 De vaste liturgische orde van de gebruikelijke dienst werd losgelaten. Na een woord van
welkom door de ouderling van dienst hebben we enkele liederen gezongen: Er ruist langs de
wolken, Jezus, wat een heerlijke naam en het Abba Vader. De liederen brachten ons naar de
woorden van de Bergrede, Mattheus 6:19-34. Met deze verzen, verwoord in hedendaagse taal, is
geprobeerd tot een interactieve overdenking te komen. We stonden stil bij de oproep om Gods
koninkrijk te zoeken. Het bijzondere aan Jezus is dat Hij gezocht en gevonden wil worden:

Jezus heeft zijn stoel al omgedraaid — This is the voice of Heaven.

Je leeft maar één keer en, als het aan Jezus ligt, eindeloos.

Het is goed samen te ervaren dat de aanwezigheid van God niet beperkt is tot een kerkgebouw,
hoe mooi, groot of klein ook. Gods aanwezigheid is vaak in onverwachte plekken en
omstandigheden. Het opent ons leven en onze horizon voor nieuwe inzichten en ervaringen.

- Hermien Langeler & Heleen Hendriksen

. Y
I 'I'!*' fS.W Il ;)n?'
ciéngk




In memoriam
*Zelhem 8 november 1934 - Willemina Francina Willemsen-Ooijman - tfHummelo 7 juli 2023

Willemien groeide op in Zelhem in een liefdevol gezin met een broer Dick en een zus Anneke.
Een gelukkige jeugd waarin het verenigingsleven een belangrijke plaats innam: op een van de
verenigingen kwam ze namelijk haar grote liefde Evert uit Hummelo tegen. Op 26 januari 1954
klonk het ja-woord in de kerk van Hummelo. Boerderij ‘De Slagboom), het ouderlijk huis van Evert
aan de Broekstraat, werd ook haar thuis. Willemien had naast de zorg voor hun kinderen: Joke,
Evelien en Bert ook veel gevoel voor het boerenleven en was dan ook vaak op het erf en in de stal
te vinden. Ze was trots op hun ‘kinders’ zoals ze hen liefkozend noemde. Dankbaar waren ze ook
voor de klein- en achterkleinkinderen.

Evert en Willemien verhuisden op een gegeven moment naar het dorp, ze hadden een fijn huis met
grote tuin gevonden en natuurlijk ging de naam ‘De Slagboom' mee. Vooral voor Evert was dit
belangrijk. Wat hebben ze het hier ook naar hun zin gehad! Toen vorig jaar Evert overleed, was het
voor Willemien natuurlijk een enorme verandering. Maar wat was ze dapper, zeker ook toen al heel
snel een plekje voor haar vrij was op Hyndendael en er dus verhuisd moest worden. Willemien kon
zich heel goed aanpassen en genoot van de dingen die op Hyndendael werden georganiseerd.
Vooral de wekelijkse klusgroep werd heel trouw bezocht.

Evert en Willemien hadden hun trouwtekst ingelijst aan de wand in hun huis hangen. “Wie de Heer
verwachten, putten nieuwe kracht”. Die kracht kreeg Willemien ook nu. Natuurlijk was er verdriet
dat Evert er niet meer was, maar ze beschikte over een flinke dosis veerkracht. Willemien vond het
ook heel fijn om naar de Hummelse kerk te gaan, eerst samen met Evert en later met hulp van
gemeenteleden. De kerkgang, het orgel, het zingen en het zien van elkaar! Het was mooi te merken
dat Willemien een vast vertrouwen in het geloof had.

Een vaste rots van mijn behoud. Dat zinnetje uit een oud lied stond op de rouwkaart van de vader
van Willemien. Woorden die ook zeker voor Willemien van grote betekenis waren. Het is een lied
dat Willemien ongetwijfeld op school en bij de zondagsschool geleerd heeft, ze heeft het vast
hardop uit haar hoofd moeten opzeggen! En zal het vast ook vroeger thuis bij het harmonium
hebben gezongen! Zingen daar hield Willemien van, ze had een mooie lijst lievelingsliederen.
Liederen die we tijdens de dankdienst voor haar leven ook hebben gezongen. Wetend dat wat de
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het
onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het
heden dragen met een rustig kalme moed. Willemien en Evert zijn ons hierin voorgegaan.

Bidden wij Joke en Harry, Evelien, Bert en Wilma,

klein- en achterkleinkinderen en allen die hen in het
hart hebben gesloten toe, dat zij zich gesteund voelen P % |
door de mooie herinneringen aan Evert en Willemien.

- Ds Elise Wijnands




Kerklevenin

6 augustus - Stichting Barmuja Ethiopié
In een nieuwsbrief van mei 2023 over het Waterproject in Tegatha is over
een project het volgende geschreven:

In deze streek wonen ruim 5000 mensen die hun water hoog boven in de
bergen moeten halen. Het is een natuurbron, het water komt “uit de berg
borrelen”. In het verleden heeft de bevolking zelf geprobeerd dit water
op te vangen en via een leiding te laten gaan, maar dat is niet goed
gegaan, het water komt nu met een minuscuul klein straaltje uit een
buisje. Het duurt meer dan een half uur om 1 jerrycan van 15 liter te
vullen. In januari 2023 is er vanwege de enorme inflatie besloten dit
waterproject in 4 fasen te verdelen.

Fase 1: opvang van het water dat uit de bron komt

Fase 2: aanleggen via buizen en opvangen van water in een reservoir.
Fase 3: vanuit dit reservoir het water via het aanleggen van buizen naar
een tappunt laten stromen en dat voorzien van kranen.

Fase 4: vanuit het eerste reservoir het water door het aansluiten van een pomp naar een hoger
gelegen gebied - waar ook een gedeelte van de bevolking woont- brengen. En vervolgens het
water daar weer in een reservoir opvangen en via buizen naar een tweede tappunt leiden.

In januari 2023 is het benodigde geld voor Fase 1 bij elkaar (4000 euro) In april 2023 was fase 1
gereed en is gestart met de plannen voor fase 2.

20 augustus Plaatselijk Diaconaal Werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een
oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een
(financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiéle bijdrage
gevraagd door middel van een collecte.

WAT MAG U INLEVEREN Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Hummelo in de
WEL Il NIET INLeveren Maand september.

; . Op zaterdag 23 september 2023 kunt u in Hummelo draagbare
m t-‘_! kleding, lingerie, knuffels, speelgoed, tassen en schoenen (die
e U niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog
m n wel blij van wordt) inleveren in het voorportaal van de
R e IKC-school de Woordhof aan de Keppelseweg 56. Leden van de
: ©) diaconie zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de
— === goederen in ontvangst te nemen. Deze actie is een
s ur s oo e e g@zamenlijk initiatief van de diaconieén van de Dorpskerken

Drempt&Oldenkeppel en Hummelo. Voor meer informatie:
Samskledingactie.nl

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen? Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer
van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!



In memoriam
*12 april 1923 - Hendrika Willemina Wullink-Ruesink - T 7 augustus 2023

Op maandag 7 augustus overleed in Hyndendael Mies Wullink. Zij werd in het afgelopen voorjaar
honderd jaar. Mies Wullink werd op 12 april 1923 geboren in Hengelo (Gld). In 1947 trouwde zij met
Bernard Wullink. Zo kwam zij te wonen op de Meugenthorst, hoek Broekstraat, Kampermanstraat.
Daar heeft Mies gewoond tot kort voor corona onze samenleving in zijn greep ging houden.

Vanaf juni van dit jaar woonde zij in Hyndendael, waar ze op fantastische wijze werd verzorgd.
Toen Mies in Hummelo kwam wonen en twee jaar later met Bernard Wullink trouwde, trof zij een
gezin aan van wie moeder Derkjen Regelink in juni 1945 was overleden. Met haar huwelijk kreeg
Mies de zorg voor Roelfine en Tonnie. Later werden er het gezin nog twee kinderen geboren,
Hanneke in 1949 en Teunis in 1954.

Mies leefde zeer mee met het kerkelijk gebeuren in Hummelo. Ze heeft heel wat dominees zien
komen en zien gaan! Toen ze het nog kon, ging zij bijna iedere zondag ter kerke. Eerst op de fiets,
later met haar auto. Nog iets later volgde zij de kerkdienst via de cd.

Hoe dan ook: ze bleef meeleven!

Op zaterdag 12 augustus deden we haar na een herinneringsdienst in de
kerk van Hummelo uitgeleide naar haar laatste rustplaats. In de dienst
klonken woorden uit Ruth 1 gelezen uit haar trouwbijbel: ...waar gij zult
heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten:
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven zal ik
sterven, en daar zal ik begraven worden!

Mogen de bijzondere herinneringen aan wie Mies Wullink voor hen was de
familie bij blijven tot troost en nagedachtenis.

- Ds. Deodaat van der Boon

Open Monumentendag 9 en 10 september

Op zaterdag 9 en zondag 10 september staan van 12.00 tot 17.00 uur
de kerkdeuren open in verband met Open Monumentendag.
Verschillende belangrijke en historische punten in de kerk worden via
informatieborden toegelicht. De aanwezige gastheren en — dames
leiden u ook graag rond. Het orgel zal op deze dagen ook klinken.
Concrete informatie leest u te zijner tijd op de website
www.kerkhummelo.nl en in het weekblad Contact.

U bent van harte welkom!

Ten slotte,
Een hartelijke groet vanuit de Hummelose kerkenraad.




Predikant: ds. Tim Wiersum « tel.:0575-441376 « e-mail: twiersum@hetnet.nl -
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink « tel.: 06-57142201 » e-mail: pknwichmond@gmail.com -«
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Website: wichmond.protestantsekerk.net - Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

Voor de laatste keer schrijf ik dit rubriekje voor het
kerkblad.

Ik ga met pensioen.

Wat zal ik zeggen in mijn laatste stukje?

Ik denk laat ik eindigen met een Bijbelse puzzel! Ik
ben hier tenslotte veel met de Bijbel bezig geweest!
Een dominee is een dienaar des Woords!

Dus, een Bijbelpuzzel.

De oplossing van de puzzel geeft wat ik zeggen wil.

Het is een woord gevormd met de eerste letters van de antwoorden op de volgende vragen:

1. Wie was de koning van Israél die de lier bespeelde?

2. Welke Bijbelse figuur ziet een man als hij 50 wordt?

3. Hoe heet de stad waar Jezus vandaan kwam? (niet de stad waar hij geboren werd!)

4. Wat is de naam van het beloofde land?

5. Wat betekent Exodus?

6. Waar stond Koning Salomo bekend om?

7. Deze profeet werd ooit door raven van voedsel voorzien?

8. Hoe heet deze arme bedelaar die de rijkaard negeerde maar die na zijn dood in de schoot van
Abraham belandde?

De acht eerste letters van ieder antwoord vormen het woord dat ik u, na ruim 9 fijne jaren in

Wichmond, zeggen wil! En het ga u allen goed!

-Ds.Tim Wiersum

Nieuw adres: 's Heer Arendstraat 6, 4301 JR Zierikzee (06-14398945).
Als uin de buurt bent, klop aan!




Dit was het dan, bijna 10 jaar predikant in Vierakker - Wichmond.

Samen met Jo kwamen jullie, uiteraard op de fiets, in Wichmond aan.

Er is veel gebeurd in die 10 jaar. Wij zijn van jullie gaan houden.

Het was jouw bevlogenheid, absoluut geen status, maar eenvoud. Initiatiefnemer, en een groot
pleitbezorger van: En nu komt er een hele opsomming, in willekeurige volgorde, van al jouw
initiatieven.

Kerkgangers een rol geven in de dienst. b.v. De lector niet af en toe laten lezen, maar iedere week.
De kindernevendienst, waarin Jo ook een rol had, werd wekelijks voorbereid door jou,

met telkens een verhaal, uitleg en knutselwerk rond dat verhaal. En zo zijn de jongens systematisch
door een deel van de bijbel gegaan.

De vitrinekast aan de weg waarin je keurig de wekelijkse aankondiging bevestigde, wat er zondag in
de kerk te verwachten was.

Na elke zondagse eredienst koffiedrinken, iets wat we nu heel normaal vinden. Nieuwe Antependia
voor de Avondmaalstafel en kleine versie voor de kansel, en zelfs bijpassende stola's,

werden gemaakt door zowel leden van de kerk als niet leden om zo de mensen bij elkaar te
brengen. Hebben we het goed begrepen, dat die in Wichmond mogen blijven?

Erediensten met Hemelvaart weer ingevoerd, en groot voorstander van het behouden van Biddag
en Dankdag, ondanks dat die in diverse omliggende gemeenten niet meer voorkomen en bij ons
tot dusverre behouden.

De Kerstboom voor de kerk waarin mensen uit het dorp hun wensen kunnen bevestigen.

Jouw oecumenische inzet, de locatieraad om samen met de St. Willibrorduskerk verder te gaan.

De contacten met de school, De Garve, lagen jou na aan het hart.

De rondgang met Palmpasen en Kerstmis en dit alles samen met onze buren, de St.Willibrorduskerk.
Op initiatief van jou, de musical Ludger en Luther en eerder dit jaar Het Marcus Evangelie.

Jullie rol bij de tuinfeesten rondom de Kerk en Pastorie, blad harken met als slot de erwtensoep.

En dan al je huisbezoeken, daar zijn waar het nodig was, door weer en wind op je fietsje "de boer

"

op".
Je gedrevenheid om mensen naar de kerk te krijgen, zo heb je ook mij gestrikt.

Vesperdiensten en dan na afloop 1 consumptie drinken op kosten van de dominee, 1 want het was
tenslotte vastentijd.

Nog een leuke anekdote: Je ging op bezoek bij een jongeman, maar eigenlijk wilde hij liever een
voetbalwedstrijd kijken. Jij zei "nou dan kijken we toch samen”.

Ook deze is van waarde: Je vroeg een jongeman, waarom hij nooit in de kerk kwam en de jongeman
antwoordde ik zie jou ook nooit op het voetbalveld"

en natuurlijk stond je binnen de kortste keren op het voetbalveld. Jouw credo luidt:

Als de mensen niet meer naar de kerk komen moeten wij, en zeker de dominee, daar heen gaan
waar de mensen zijn, dat deed Jezus ook. En zo zijn er in die 10 jaar talloze verhalen ontstaan.

Tot slot, jou zijn in de kerkenraad, niet altijd makkelijk, soms vol vuur, maar ook behoudend, maar je
was er, altijd, waardevol en heel veel dank hiervoor.

Tim en Jo jullie laten zeker positieve sporen na in Wichmond/Vierakker, en namens de hele
kerkgemeenschap Vierakker Wichmond, dank voor alles wat jullie voor ons betekend hebben.

Ga genieten van je emeritaat en pensioen en nogmaals :"GOED GOAN"

-Tineke ten Dijk




Verslag van het afscheid van Dominee Tim Wiersum

30 juli 2023 was een dag met een lach en een traan.

We hebben op die dag 2 mooie diensten gehad.

's Morgens met medewerking van Reborn en organist Frans Konincks,
's middags te midden van een prachtig boeket bloemen, A Capella,
Com Cobre, Oecumenisch koor, Bennie v.d. Brink en last but not least,
de 3 jongens Heuvelink met Mariko en organist Ap Addink. De kaarsen,
die werden aangestoken door ons jongste gemeentelid, Hannah ter Haar. &
De losmaking door Ds. Deddie van Alphen, een plechtig moment.
Toen de toespraak van Peter Wiersum, zoon van Tim en Jo.

Het aanbieden van het cadeau van de kindernevendienst door Marieke Maandag,

de toespraak door de voorzitter Tineke ten Dijk en het album van ca. 60 A4 tjes,
gemaakt door gemeenteleden en niet gemeenteleden. De cheque van

€ 2700,-(dit is al inclusief de uitgangscollecte) bijeengebracht door

gemeenteleden voor het goede doel, de restauratie van het Knipscheerorgel.

Onze Paaskaars van 2022 op een mooie standaard.

Tenslotte het afscheidslied, gemaakt door Ernst ter Linden. Na afloop een gezellig
samenzijn in Withmundi, met een toost op onze vertrekkende Tim en Jo.

Vervolgens een speech van Jan Marijnissen.

Wat nog volgde was een mooie foto van Tim, zodat hij toch in ons midden blijft in de
consistoriekamer.

Maar er was ook enige weemoed om het vertrek van dit echtpaar, die zoveel hebben
neergelegd voor de gemeente Vierakker/Wichmond.

We zullen ons best doen, om alles te behouden, waarvoor zij zich hebben ingezet.
-Tineke ten Dijk




In memoriam Grada Jansen-Huurnink - overleden vrijdag 7 juli 2023

Grada Hermina Jansen-Huurnink is geboren op 28 augustus 1928, dochter van Jannes en Johanna
Gardina Huurnink-Donderwinkel. Op het nieuwgebouwde huis op de ‘Broodbult; ‘Klein
Bloemendaal’ genaamd, heeft ze haar jeugd doorgebracht, samen met haar oudere zus Johanna
Hendrika.

Vader Jannes had een timmerbedrijf en moeder Dina verzorgde enkele koeien en varkens.
Grada ging naar de lagere ‘School met de Bijbel” in Wichmond. Na de oorlogstijd ging ze in
dienstbetrekking.

Op 25 mei 1954 trouwde Grada Huurnink met Gerrit Jansen. Ze gingen wonen op de boerderij van
Jansen ‘van de Koedokter’ op de Veers in Baak. Er kwamen vier kinderen. Grada had het druk met
drie ‘banen’: kinderen opvoeden, meewerken op de boerderij en de hele familie inclusief
inwonende schoonouders Jansen verzorgen.

De jaren ‘60 kwamen eraan, met alle vernieuwingen van dien. Grada kon dit alles moeiteloos
bijbenen, haalde haar rijbewijs en ging zelfs computeren.

Pa Gerrit overleed op 53-jarige leeftijd in 1982. Grada runde vervolgens met de hulp van knecht
Gerrit Loman het volledige boerenbedrijf. Ook verzorgde ze nog inwonende opoe Jansen tot aan
diens dood in 1991.

In 1989 deed de gelegenheid zich voor om het melkquotum en vee van de boerderij te verkopen.
Grada kon gaan genieten van haar tuin, lezen, puzzelen en overige hobby’s. Ze was lid van de
vrouwenvereniging en ging trouw naar de kerk in Wichmond. Ze was ook heel toegewijd in het
geven aan goede doelen en ze was heel betrokken bij het wel en wee in de buurt.

Kleinkinderen kwamen er, en zelfs een achterkleinkind. Grada was gek op allemaal en de jongeren
ook op haar.

Een glimlach was er altijd bij Grada, ook toen ze in een verzorgingstehuis opgenomen werd.
De medewerkers van ‘Hackforterhof’, die haar zo fijn hebben verzorgd, noemden haar “Bloempje”.
-Tim Wiersum




KerikelLevenin

In Memoriam Minie Bosman-Veenstra - overleden maandag 17 juli 2023

Harmina Alberta Bosman-Veenstra — Minie — werd geboren op 2 juni 1939 aan de Boshuisweg in
Vierakker, als oudste van 4 kinderen. Op haar 9e verhuisde ze naar een boerderij in Voorstonden
en kreeg er 8 broers en zussen bij. Op haar 11e fietste ze vrijdag ‘s middags terug naar Vierakker
om te helpen, omdat Opoe ziek was. Maandagmorgen vroeg weer naar Voorstonden,

fiets opbergen en dan met broers en zussen een half uur lopen naar school!

Op haar 12e ging ze permanent in Vierakker wonen en had de volledige zorg voor Opoe.

Later leerde ze Bert kennen, trouwde, en samen kregen ze 2 kinderen: zoon Gerrit en dochter Anja.
Minie heeft ontzettend veel baantjes gehad, o.a. bij naaiatelier Orcon, fietsenmaker Wolsink,
bakkerij Kreunen, de thuiszorg.. Ze verzorgde tupperware-demonstraties en vervolgens begon ze
samen met schoondochter Desireé een boetiek. Dat was een erg leuke tijd.

In Vierakker hadden Minie en Bert een grote tuin vol bloemen en een groentetuin.

De 4 kleinkinderen, llse, Ande, Roy en Bjorn, hebben daar veel gespeeld, maar ook geleerd over
tuinieren, wat misschien heeft bijgedragen dat Roy hovenier is geworden.

De afnemende gezondheid van Bert was aanleiding om in 2010 naar de Kerkekamp in Hengelo te
verhuizen. Dicht bij de kinderen en kleinkinderen hebben ze nog 8 jaar samen kunnen genieten.
Het overlijden van Bert was zwaar, maar Minie bleef positief, ging regelmatig naar de
vrouwenvereniging in Wichmond en naar haar kaartclubje. Ze fietste met vriendin Gerrie en
ondervond ook veel steun van de buurt.

Een week na haar 84e verjaardag maakte ze een nare val met de fiets. Ze leek weer op te
krabbelen, maar ineens sloeg toch het noodlot toe. Gelukkig hebben haar kinderen en
kleinkinderen nog afscheid van haar kunnen nemen voordat ze de rust kreeg waar ze ook naar
verlangde.
-Tim Wiersum

De bloemengroet in de maand juli
2juli  Mw. E. Rietman-Hissink, dhr. B. Krijt en mw. W. 't Hooft-Oldenhave
9juli  Mw. G. Maandag-Ronk en mw. A. Grotenhuis-van Baardewijk
16juli Dhr. T. Matser en dhr. A. van der Stroom .
23juli Dhr. H. Bitter, dhr. W. Onstenk en de familie Kl. Brinke-Visscher.
30juli Mw. D.Jansen en dhr. W. Blanken



BAKWEDSTRIJD “Heel Wichmond en Vierakker bakt”

Na het overweldigend succes van vorig jaar wordt de bakwedstrijd “Heel Wichmond en Vierakker
bakt” geprolongeerd.

Een voorbereidingscommissie met leden van de PKN Wichmond en van de RK
geloofsgemeenschap is al een paar keer bij elkaar geweest. Door de vakantie is het nog niet
mogelijk geweest om alle plannen te concretiseren. Een paar dingen staan al wel vast en die willen
wij graag met u delen.

In tegenstelling tot wat eerder is geschreven is de bakwedstrijd niet op 16 september, maar op
zaterdag, 9 september, van 13.00 tot 16.30 uur

Er zullen activiteiten zijn voor jong en oud. En natuurlijk is er muziek!

De opbrengst van de middag gaat naar een goed doel: “Het vergeten kind.”

Na de feestweek kunt u meer lezen op de posters die op diverse plaatsen in het dorp opgehangen
zullen worden. Daarnaast zijn er de websites van de beide kerken:
https://wichmond.protestantsekerk.net/ en www.demooistekerk.nl
Wij hopen dat velen van u uw baktalenten in de strijd gaan gooien
en wij hopen natuurlijk ook op een grote opkomst.

Weer een gezellig en verbindend gebeuren!

-Charlotte Bonga

Vertrouwenspersonen in onze gemeente
Veel verenigingen, zoals bijvoorbeeld Socii, hebben een vertrouwenspersoon.
Ook wij als kerkelijke gemeente moeten één of meerdere vertrouwenspersonen hebben.

Graag willen we dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente.

Daarom hebben wij samen met onze buurgemeenten een groep van vertrouwenspersonen
aangesteld. Deze vertrouwenspersonen zijn door u te benaderen wanneer u binnen onze
gemeente te maken krijgt met ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend
oor en adviseren en ondersteunen de melder bij de te nemen stappen. Ze zijn onafhankelijk en
staan naast de melder. Ze behandelen de klachten vertrouwelijk en hebben zwijgplicht.

Om belangenverstrengeling te voorkomen komen onze vertrouwenspersonen niet uit Wichmond
maar uit één van onze buurgemeentes. Voor onze gemeente zijn de volgende
vertrouwenspersonen beschikbaar:

Hannie van Zoomeren, 61 jaar, wonende in Toldijk. Ze heeft de opleiding vertrouwenspersoon
afgerond en ook in haar werk bij een accountantskantoor in de Achterhoek is ze werkzaam in deze
functie.

Arnold Hebbink, 64 jaar, wonende in Zelhem, hij is werkzaam als zorgdecaan bij het Graafschap
College in Doetinchem en heeft vanuit die functie te maken met vertrouwelijk aangelegenheden
en daardoor ervaring.

U kunt ze benaderen via het volgende mailadres: vertrouwenspersoonpknwichmond@gmail.com
of via telefoonnummer 06-18288684. Mocht u ze nodig hebben dan neemt één van hen zo spoedig
mogelijk contact met u op. Mocht u voorkeur hebben voor een man of vrouw dan kunt u dit
aangeven en houden ze hier rekening mee.

We hopen voor hen beide op een rustige taak, niet omdat mensen niet durven aankloppen maar
omdat we een veilige gemeente zijn!

-De kerkenraad



Mevrouw Bontje en de dominee lopen door het zijpad
naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze
nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en
vuilniszakken? ‘EINDELIJK is het zo ver, meneer
dominee!, roept de kosteres blij, ‘De BEZEM erdoor!
Weg met die overbodige spullen!” ‘Nou en of; zegt de
dominee, ‘want preken over soberheid kan ik wel, maar
ik moet ook het goede voorbeeld geven!’ Kik klimt
achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan
staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak-
Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het
licht aan en de dominee krijgt de schrik van zijn leven.
De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken,
dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.

Versje

Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust. E g—.. ;i

Q@

Soms is het niet nodig, soms is het een must! —

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer?

J Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw?
Je kast is propvol en waar laat je het nou?

Totdat je tussen zoveel spulletjes leeft
\ dat niets meer bijzondere betekenis heeft.

Maak veertig dagen ruimte, bid, mijmer en vast.
| Maak van je ziel een opgeruimde kast.

Uit de Bl]bEl

Jezus zei: 'Maak je geen grote zorgen over wat je zult etel,

wat je zult drinken, welke outfit je aan moet trekken.

Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrijk van Ged en zijn gerechtigheid,

dan krijg je dat alles erbi).’
Naar Mattelis £31-33

Soberheid

Versoberen, dat vinden de muizen vast moeilijk!

- En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer

- Want waar moet God wonen, als in jou niets meer past? .

\ G[HUEG 4

KiK

‘Allemensen!’ kreunt hij, ‘Dit wist ik niet. Maar ... dit
is te veel werk voor ons tweeén, mevrouw Bontje!’
‘Neenee! NU moeten we doorzetten!’ zegt zij beslist.
‘Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de
kranten en de kleren.’ De dominee kan het niet goed.
Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interes-
sant. Mevrouw Bontje pept hem op: ‘Straks is de hele
zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE! ‘Warempel,
mompelt de dominee, ‘het kan wel een jongerenzolder
worden!!” Ineens gaat het opruimen makkelijk.

Kik hupt weer naar beneden. Dit moet ik de muizen
vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... ‘Er komt een
jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt.’

7. | Teksten: Wiajet de Jong
v, 9 Tekeningen: M. Jurrigns



